Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
1 september 2019

Ambtsdragerszondag

Voorganger: ds. Gonda Elzenga
Organiste: Marion Rober
Lector: Irene Tolkamp

- Ontmoeting en orgelspel
- De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de paaskaars
- Moment van stilte en voorbereiding
- Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
INTREDE
- Lied 280: 1, 2 en 7 staande
- Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die de hemel en de aarde geschapen heeft
V: Genade en vrede voor u en jou, van God de Vader en onze
Heer Jezus Christus , door de Heilige Geest.
A: Amen
- Drempelgebed
V: Genadige en heilige God en Vader
A: Geef ons wijsheid om U te ontdekken
V: Volharding om U te zoeken
A: Geduld om op U te wachten
V: Ogen om U te zien
A: Een hart dat zich in stilte op U richt
V: Een leven dat U verkondigt door de kracht van de Geest van
Jezus Christus onze Heer.
A. Amen gebed van Benedictus
- Psalm 139: 1,3 (waarna we gaan zitten)
- Gebed van ontferming
- Lied 608: 1,2 en 3
DIENST VAN HET WOORD
- Gebed van de zondag
- Eerste Testament: Deuteronomium 24:17-22



- Nieuwe Testament: Lucas 14:1,7-15

-Lied422:1en3

- Overdenking

- Lied ELB 218: 1,2

AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

Gemeente, van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn
verstreken.

Het zijn ouderling-kerkrentmeester de heer J.W. Scholl, de ouderlingen
mevr. A.G. Hilberink, de heer P. van Genderen en de diakenen meuvr.
H.Canrinus-Bouman en de heer J.H.van den Berg. Tevens treedt de heer
D.Fianke terug als kerkrentmeester.

De aftredende ambtsdragers gaan staan
V: Wij moeten je laten gaan en zeggen je dank voor de
overtuiging, de toewijding en de liefde, waarmee je je hebt
ingezet voor deze gemeente en daarmee voor Christus 'kerk.
Wij hopen dat je met dankbaarheid en een goed gevoel op
deze periode mag terug kijken.

- Lied: Gezegend zijt Gij, Heer der kerk (mel. psalm 84)

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,

Gij fundament dat hecht en sterk

de stroom der tijden kunt trotseren;

al gaan de eeuwen af en aan,

al schokt de aarde Gij blijft staan,

uw woord zal weer en wind bezweren -
Al is de kerk niet puur van goud,

zij is op U, de rots, gebouwd.

De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk.
V. Ik verzoek jullie je plaats in de gemeente weer in te nemen.

- Presentatie:



V.: Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen
bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in
het ambt.

Het zijn als diakenen meuvr. J.Mdller-Harkink, mevr. J.Tijink-ter
Avest en de heer J.H.Tijink. Tevens als ouderling-
kerkrentmeester de heer D.J.Klumpers en als ouderling de heer
P.Singels. Tevens zal de heer H. van Embden toetreden tot het
College van kerkrentmeesters.

- Lezing uit het formulier bij de bevestiging
De apostel Paulus schrijft:
"Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is één God, die ze allemaal en bij iedereen
teweegbrengt’.
En de apostel Petrus zegt: ‘Laat ieder van u de gave die hij van
God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te
helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige
gaven betaamt’.
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen
geroepen tot het ambt van ouderling en diaken, om samen
met de predikanten de gemeente te dienen en te
onderhouden tot heil van allen en tot eer van de ene en
gezegende Naam.

Wij loven de Heer onze God, omdat Zijn Zoon kwam om ons
voor te gaan in dienstbaarheid.

Wij loven de Heer onze God, omdat wij ten allen tijde een
beroep kunnen doen op Hem. In onze zwakheden wil hij ons
sterken met Zijn Geest.

- Vragen:
V. Nu je geroepen wordt tot het ambt in deze gemeente wil ik je
verzoeken op de volgende vragen oprecht antwoord te
antwoorden.



Herkent u in de schriften van het eerste en nieuwe Testament het
bevrijdend woord van God en de openbaring van zijn liefde in
Jezus Christus?

Aanvaardt u de Heilige Schrift als bron en norm van de kerkelijke
dienst en verkondiging en bent u bereid om luisterend naar het
Woord uw leven in te richten.

Belooft u uw ambt trouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en allen die op uw weg komen naar de gaven u
gegeven, met inzetting van al uw kracht?

Belooft u voorgoed geheim te houden wat u vertrouwelijk
verneemt?

En bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan de
onderwijzing van het geloof en wilt u het opzicht van de kerk
respecteren?

De nieuw bevestigde ambtsdragers krijgen na hun ja-woord de
hand opgelegd, met een zegenbede.

- Vraag aan de heer H. van Embden:

V. Wilt u de taak als kerkrentmeester op u nemen en belooft u
daarin trouw te zijn, daarbij geheim te houden wat u
vertrouwelijk ter kennis mocht komen en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.

Wat is daarop uw antwoord? (waarna tevens de zegenbede)

- Verwelkoming door gemeente, verzoeke te gaan staan:

V. Gemeente, wilt u hen in uw midden opnemen, hen bijstaan in
de taken die zij op zich hebben genomen en hen dragen in uw
gebed?

A. Ja, dat willen wij van harte

- Lied 362:2

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

- Dank, voorbede, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het onze
Vader



- 1ste collecte: Missionair werk: Proef de kerk
2% collecte (bij de uitgang): techniek

ZENDING EN ZEGEN

- Lied 425

- Zegen, met 3 keer gezongen Amen

De afgetreden en bevestigde ambtsdragers stellen zich voor in de kerk
op. Daar kan u hen een hand geven als dank en bemoediging.

Tevens kunnen dankkaartjes voor Hennie Canrinus beschreven worden.

In de Richtershof kunnen we elkaar daarna ontmoeten en spreken
onder het genot van een kopje koffie. U bent van harte welkom!
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Zondag 8 september is er om 10.00 een Twentse dienst, met de
voorganger dhr. G.Bouwhuis

Fijne zondag gewenst!



