
Oecumenische dienst voor de vrede 
22 september 2019, protestantse kerk Haaksbergen 

‐ Voorgangers: Margot Dijkman en ds. Gonda Elzenga 
‐ M.m.v. het Pancratiuskoor o.l.v. Ton ten Hagen 

‐ Organiste: Marion Röber 

 

‐ Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
‐ Openingslied 601:1,2 
‐  Groet en toelichting op het thema 
‐ Gebed 
‐ Lied van ontferming:  Laten wij roepen:  
 

1.Laten wij roepen tot God onze Heer 
dat Hij van kracht is en ons doet zingen 
Hij is de God die ons zal redden. 
Heer ontferm U over ons. 
 
2. Laten wij roepen in zijn poorten 
dat Hij zijn huis van genade opent 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan. 
Heer ontferm U over ons. 
 
3.Laten wij roepen voor zijn aanschijn 
dat over ons zijn heil mag komen 
op deze dag die Hij heeft gemaakt. 
Heer ontferm U over ons. 

‐ Gebed bij de opening van de Schrift 
‐ Schriftlezing uit het eerste Testament: Genesis 28:10‐17 
‐ Lied: Lied 487, “De Heer heeft mij gezien”, verzen 1 en 3 
‐ Schriftlezing uit het tweede Testament: Lucas 10:5‐11 
‐ Lied 1014 
‐ Overweging 
‐ Instrumentaal 
‐ Voorbede, met acclamatie: 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Inzameling van gaven, voor Pax Christi, terwijl koor Lied 608 
zingt, “De steppe zal bloeien” (iedereen mag meezingen)  

‐ Slotgebed:  
V.  God van Vrede, dat wij  

als reisgenoten onderweg 
naar het Land van Belofte 
ons met U en al die andere reisgenoten 
verbonden mogen weten 

A.  in Uw grenzeloze verlangen 
naar Vrede 

V.  dat wij als reisgenoten onderweg 
naar het Rijk van Vrede 
ons door alles heen 
verbonden mogen weten 

A.  in Uw grenzeloze bewogenheid 
voor ieder mens 

V.  dat wij als reisgenoten onderweg 
naar het Messiaanse Rijk 
er telkens opnieuw durven zijn voor elkaar 
en ons verbonden mogen weten 
met ieder en alles wat ademt op uw aarde 

A.  Zo bidden wij, in vredesnaam 
V.   Moge het zo zijn 



 

‐ Zegen 
‐ Lied 

‐ Deurcollecte 
 

U bent van harte welkom voor ontmoeting, koffie, thee en gesprek in 
de Richtershof (naast de kerk). 


