
Protestantse Gemeente te Haakbergen-Buurse 

 

(Internet)dienst op zondag 15 september2024 

de kleur is groen, teken van groei en bloei 

 

startzondag 

 

 

Voorganger  : ds. Hetty Cohen Stuart – Fens 

Ouderling  : Gea ter Heide 

Organist  : Marion Röber 

Voorbereiding & : Jeanette en Hans van Embden, Ans van Heiningen, 

gespreksleiding   Janni Tijink, Eke Wiersma, Ria en Wim Slingerland 

Kindernevendienst : Iras van der Giessen 

     

  



2 
 

 

Klokgelui 

 

 

 

 

 

 

 

 

We komen samen in de kerk  

om de dag zingend met elkaar te beginnen: 

 

 

 

 

 

 

Tafelgesprekken in de Richtershof 

Troost 

  Mag ik je wat vragen? 

Spiegelbeeld 

  Spontaniteit 

Eigenwijsjes  

 Wat thee ons kan vragen?/ Labeltjes 

 

 

DIENST VAN HET SAMENKOMEN 
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Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst 
 
Welkom 
 
Muziek 
 
Lied                     melodie Lied 865 

 

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij hier alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 

3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 
Gij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit, 
gezien aanvaard te zijn. 
                                Uit Geroepen om te zingen, lied 15 

 

Groet en bemoediging 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 
a. :  en zijn genade is met u! 

vg.:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.    
Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
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    en van de Here Jezus Christus.  
 
a:  Amen   
 

Gebed 

 

Glorialied     melodie Psalm 136           

1. Heel de schepping prijst de Heer! 
Al zijn werken geeft Hem eer! 
En gij, engelen in koor,  
zingt uw gloria ons voor. 
 

6. Alles wat op aarde groeit, 
wat ontkiemt en wat er bloeit, 
wees een kleurig lofgedicht 
voor zijn vriend’lijk aangezicht. 
 

7. Vogels, vissen, wild en vee, 
 dieren hoog en laag, doe mee, 
 ieder met hun eigen stem, 

in het feestconcert voor Hem. 
 

8. En gij mensen allen saam, 
zegent nu zijn grote Naam, 
voegt u in het grote koor 
van zijn volk de eeuwen door. 
 

9.  Al wat leeft, weest welgemoed! 
Looft, de HEER, want Hij is goed. 
Zegent hem dan hier en nu 
want zijn goedheid zegent u. 
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DIENST VAN  HET WOORD 
  
Lezing uit de Bijbel Psalm 23:  5- 6  

 
Voor mijn  ogen dekt U de tafel 
zodat ook mijn belagers dat zien. 
Met olie zalft u mijn hoofd; 
mijn beker is tot de rand gevuld. 
Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen 
alle dagen van mijn leven. 
Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Eeuwige 
tot in lengte van dagen. 

  Uit: Bidden om te leven, Centrum Diakonaat Dijnselburg 
 

Lied Psalm 23c: 5 Uw trouw en goedheid volgen mij 
 

Een kring van mensen Verhaal naar Marcus 8: 1 – 9  Jan van Opbergen 

 

Lied  

2. Breng ons daar waar in de stilte, 
Brood gebroken wordt, gedeeld, 
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Waar uw Geest door alle kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
Laat uw Naam ons leven worden 
rode draad in ons bestaan, 
ankervast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 
                                       Liederen ter bemoediging :lied 15  

 

Wat hebben we geproefd? 

 

Wat is de kerk? 

De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
zij weten zich door Hem gewild en bemind. 
De kerk is waar mensen in ’t voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 
 
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van aandacht 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 
                                                       Sytze de Vries, vert. van  
                                    ‘The church is wherever Gods people are praising…’. 

 

Lied 971: 1, 2 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

Overdenking Het wonder van het delen 
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Muzikaal moment 
 

 

DIENST VAN ONS ANTWOORD 

 
Delen in de kring , terwijl we zingen:  

 

 

 

 

 

Gebeden  

 

Inzameling van de gaven 

1e collecte: Syrië, kerkopbouw 2e collecte: Kerkgebouwen 

 

 

 

 

 

DIENST IN DE WERELD 

 
Slotlied Lied 465 uit Zangen van Zoeken en Zien: 1, 2 en 3 Uit vuur 

 en ijzer 

1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren. 
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Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren. 
 

2. Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 
 

3. Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 
Naar verten de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 

 

Uitzending en zegen 

 
 

We zetten onze ontmoeting en gesprekken  graag voort  

in de tuin of in de Richtershof 

onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade 

 


