Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
Dienst op zondag 18 mei 2025

5¢ van Pasen
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Vet v i
Haaksbergen — Buurse 18 mei 2025

Voorganger:  Ds. Jan van der Zee
Organist: Marion Réber
Lector: Nynke van Genderen




* DIENST VAN HET SAMENKOMEN -
Klokgelui
Ontmoeting en muziek voor de dienst
Aansteken van de tafelkaarsen
Stilte, moment van inkeer als het consistoriegebed gebeden wordt
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

allen gaan staan
Lied 906: vers 1 en 2 - ‘God is tegenwoordig’

Groet en bemoediging
Drempelgebed

Lied 868: vers 1,2, 3 en 4 - ‘Lof zij de Heer’
allen gaan zitten

J

Kyriegebed en - lied 547: vers 2,4 en 5 - ‘Met de boom des levens

« DIENST VAN HET WOORD -
Gebed van de zondag
Lezing: Psalm 23: 1-6
Lied: 23b: vers 1,2 en 5 - ‘De HEER is mijn Herder’
Lezing: Romeinen 8: 18-23
Lied 756: vers: 1, 4 en 6 — ‘Laat komen, Heer, Uw rijk’
Verkondiging: Want U bent bij mij.

Muzikaal moment



* DIENST VAN HET ANTWOORD -
Lied: 852: vers 1,2,3 en 4 - ‘U komt mij, lieve God’
Afkondigingen
Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Toelichting bij de inzameling door de diaken
Muzikaal collectespel

1€ collecte: Jeugddorp De Glind 2° collecte: Techniek

* DIENST IN DE WERELD -

Slotlied 855: vers 1 en 2 — ‘Groot is uw trouw o Heer’
allen gaan staan

Wegzending & zegen
17/

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot nadere ontmoeting met
elkaar, onder het genot van koffie en thee in de Richtershof hiernaast.
Weet u van harte welkom.

Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat
een dienst. Voor Volgende week zondag om 10.00 uur staat ds. Wiebke
Heeren het rooster.



Psalmen 23

1Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.
2Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

Ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

Zij geven mij moed.

sU nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vioeit over.

sGeluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen

Romeinen 8:18-23

18lk ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding
staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De
schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen
openbaar wordt. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet
uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar
er is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de
slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die
Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping
nog altijd als in barensweeén zucht en lijdt. 23En zij niet alleen, ook
wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten
in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God
zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan.



