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Het stokje overnemen 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkenden 

Ouderling van dienst: Gea ter Heide 

Organist: Peter Slotman 

Muziek: Crescendo  Buurse 

Lector: Ingrid Beumer 

Voorganger: ds Wiebke Heeren 



MUZIEK 

 

WELKOM 

 

WIJ ZINGEN Lied 221: 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

GROET EN BEMOEDIGING 

 



V: De Heer zal bij u zijn 
G: de Heer zal u bewaren 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
A: Amen.  ( de gemeente gaat zitten ) 
 

WIJ ZINGEN: 221: 3 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
GEBED OM ONTFERMING 
 
V: ...daarom bidden wij samen: 
G: Heer, ontferm U. 
 
WIJ ZINGEN Psalm 116: 1, 3 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren, 

geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST 
 
MOMENT VOOR .... 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING 2 Koningen 2: 1 - 18 
 

WIJ ZINGEN Lied 903: 1, 2 en 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Als een vogel, die zijn tere 
jongen met de vleugels dekt, 
zo houdt over mij de Here 
zijn beschuttende arm gestrekt. 
Alles wendt Hij mij ten goede, 
Hij is bij mij nacht en dag, 

ja, van voor ik ’t licht nog zag, 
ben ik veilig in zijn hoede. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
6. Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

 



TWEEDE SCHRIFTLEZING  Lucas 24: 49 - 53 
 
WIJ ZINGEN Lied 662 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 

het laatste woord niet wezen? 



3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 

 
4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 

zoals Hij van ons scheidde. 
 
VERKONDIGING 
 
MUZIEK 
 
WIJ ZINGEN Lied 975: 1, 2, 3 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 



deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
DANK EN VOORBEDE 
 
STIL GEBED 
 

ONZE VADER 
 
COLLECTE- AANKONDIGING 
 
1e collecte: Stichting  2e collecte: Kerkmuziek 
 Wensambulance 
 
 

 
 
 
MUZIEK TIJDENS HET INZAMELEN 
 
WIJ ZINGEN Lied 974: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 
3. Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 
 
4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 

nabijheid bij de mensen. 



Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 
 
5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 

het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

MUZIEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande zondag is er kerkdienst om 10.00 uur in de 

Protestantse kerk van Haaksbergen-Buurse aan de Jonk-

heer von Heijdenstraat 4. Ds. Andrea Fuhrmann zal hier 

in voorgaan. 


