Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Dienst op zondag 27-7-25

6¢ van de zomer

Wat je bewaart, bewaart jou

Voorganger:  Jan van der Zee
Organist: Gijs van Schoonhoven
Lector: Minke Versteeg




« DIENST VAN HET SAMENKOMEN -
Klokgelui
Ontmoeting en muziek voor de dienst
Aansteken van de tafelkaarsen
Stilte, moment van inkeer als het consistoriegebed gebeden wordt
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

allen gaan staan
Lied 280: 1, 4,5 en 7 - ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Groet en bemoediging
Drempelgebed

Lied 632: 1 en 2 — ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’
allen gaan zitten

Kyriegebed

Lied 864: 1,4 en 5 — ‘Laat ons de Heer lofzingen’

* DIENST VAN HET WOORD -
Gebed van de zondag
Lezing: Spreuken 4: 20-27
Lied 912: 1,3 en 5 - ‘Neem mijn leven laat het Heer’

Lezing: Filippenzen 4:4-7

Lied 981: 1,3,4 en 5 - "Zolang er mensen zijn op aarde’

Verkondiging: “Wat je bewaart, bewaart jou”



Muzikaal moment

* DIENST VAN HET ANTWOORD -
Lied 121: 1,2 en 3 — ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
Afkondigingen
Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Toelichting bij de inzameling door de diaken

In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus
een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. De 1° collecte vindt
plaats tijdens de dienst, de 2° bij het uitgaan. U kunt uw bijdrage
eveneens overmaken naar NL79 RABO 03737 20912, CvK Prot. Gem
Haaksbergen-Buurse.

1€ collecte: Ghana 2° coIIe_cte: Eredienst

s

Muzikaal collectespel

* DIENST IN DE WERELD -

Slotlied allen gaan staan
Lied 415: 1,2 en 3 - Zegen ons, Algoede’

Wegzending & zegen
1Y/

allen: Amen, amen, a - men.



Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot nadere ontmoeting met
elkaar, onder het genot van koffie en thee in de Richtershof hiernaast.
Weet u van harte welkom.

Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat
een dienst. Voor Volgende week zondag om 10.00 uur staat
ds. Nico Pronk op het rooster.

Bijbelgedeeltes:
Spreuken 4: 20-27

20Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.

21Houd ze steeds voor ogen,

bewaar ze in het diepste van je hart.

22Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.

23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

24Neem nooit leugens in de mond,

laat geen bedrog over je lippen komen.

2s5Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

26Weet welke weg je wilt inslaan,

dan loop je met vaste tred.

27Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.

Filippenzen 4:4-7

sLaat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd

verheugd. sLaat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is

nabij. eWees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God
wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren.



