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voorganger:    Bernie Wiegman 

organist en cantrix:  Marion Röber 

     m.m.v. de Cantorij 

 

 
 
Processielied : ‘Waar eens David is geboren’ 
 
1. Waar eens David is geboren,  
wordt een kind in ’t stro gelegd.  
Daar ligt een geboren herder,  
Hem is alle plaats ontzegd.  
Maar, en dit geheim is groot,  
Hij troont op Maria’s schoot. 
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3. Alle dagen van zijn leven  
heeft dit kind ons liefgehad,  
met ontferming diep bewogen  
over wie geen herder had.  
Hij, die alle mensen weidt  
moet zijn staf van lieflijkheid. 
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- Welkom en Openingsgebed 
 
V: De vrede van God met u allen!  
(ontsteken van adventskaarsen)  
 
 Wij gedenken en vieren  
 de komst van een mensenkind  
 waarin wij God zelf herkennen.  
 Als een licht is hij gekomen  
 in het donker van onze wereld.  
 De vlam van zijn liefde  
 werd bedreigd, werd gedoofd,  
 maar God zelf heeft die 
beschermd  
 en bewaard voor de nacht.  
 
 Wij horen naar de woorden  
 die van zijn komst verhalen,  
 wij zingen de liederen  
 waarin onze blijdschap stem 
krijgt,  
 en wij bidden voor allen  
 voor wie dit licht werd ontstoken:  
  
Laten wij bidden:  

 Dat de nacht is gescheurd door 
het licht,  
 laat het ook ons een teken zijn  
 dat geen mens aan een duister 
lot wordt overgelaten;  
dat het zwijgen van de hemel  
is doorbroken door gezang,  
laat het ook ons een teken zijn  
dat de vreugde allen geldt.  
Geef dat ook wij  
onze oren en ogen geloven  
dat Gij, God, U vinden laat  in 
een geboren mens.  
In Hem zien wij  
een weg voor ons uit,  
een toekomst voor ogen.  
Dat hij stralen mag  
 n ons midden!  
En laat ons dit licht  
vol vreugde  
voor elkaar ontsteken.  
Allen: Amen.  

 
Zingen: ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.  
God, houd uw oog op ons gericht:  
Kyrie eleison! 
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3. Gij roept ons met een nieuwe naam  
uit dit genadeloos bestaan:  
Kyrie eleison! 

 
melodie: Bertram Luard-Selby 

 
 
Jesaja 8, 21 - 9, 6 ‘Een volk dat wandelt in het duister’  

21Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze 
zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze 
kijken omhoog 22of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende 
duisternis; donker en somber is het, nacht overal. 23En wie daardoor 
omsloten wordt, zal niet ontkomen. 
 
Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend 
is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het land aan de 
overkant van de Jordaan en het domein van andere volken. 

1Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het 
donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

2U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap 
als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  

3Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van 
bloed, ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 

5Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust 
op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige 
vader, Vredevorst. 
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6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van 
David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en 
eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 
Zingen: ‘Door het donker hier gekomen’ 
 
1. Door het donker hier gekomen,  
aangetrokken tot het licht,  
willen wij het Kind bezingen  
dat op aarde vrede sticht.  
 
2. In dit Kind staat het te lezen  
hoe God zich ons allen dacht:  
zie de toekomst, hier geboren  
voor het menselijk geslacht! 
 

 
 
4. Oude dromen, haast vervlogen,  
uit een lang voorbije tijd,  
zingen wij ons nieuw te binnen,  
door de hemel begeleid. 
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melodie: W.H. Monk 

 
Lukas 2, 1-7 ‘Het geschiedde in die dagen’  

1 ..., dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk 
moest worden ingeschreven. 2Deze inschrijving had voor het eerst plaats, 
toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3En zij gingen allen op reis om 
zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 

4Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de 
stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht 
van David was, 5om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde 
vrouw, welke zwanger was. 
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6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat 
zij baren zou, 7en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg. 
 
Zingen: ‘Een diepe nacht houdt Bethlehem’ (O little town of   
           Bethlehem)  
 
1. Een diepe nacht houdt Bethlehem  
in dromenloze ban.  
Haar straten zwijgen, maar verstild  
straalt heel het sterrenplan.  
Hoe zwart het nacht’lijk duister,  
het donker dat haar dekt  
wordt nu met godd’lijk licht gevuld  
dat haar tot leven wekt. 
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3. Het zwijgen van de lange nacht  
bewaart een stil geheim:  
hoe God, de mensen toegedaan,  
als één van hen wil zijn.  
Zo ongehoord verschenen,  
zo klein en zonder macht,  
komt Gods genade aan het licht.  
Een Kind betrekt de wacht. 
 

 
melodie: Engelse traditional 

 
Lukas 2, 8-15 ‘Er waren herders…’  

8 ... in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de 
wacht hielden over hun kudde. 9En opeens stond een engel des Heren bij 
hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met 
grote vreze. 10En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik 
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11U is 
heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van 
David. 12En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld 
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en liggende in een kribbe. 13En plotseling was er bij de engel een grote 
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 

14Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 

15En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de 
hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem 
gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is 
bekendgemaakt.  
 
Zingen: ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’ (On Christmas night all   
           Christians sing) 
 
1. Een lied weerklinkt in deze nacht,  
ons ooit door engelen gebracht. (2x)  
Vreugdevol nieuws, want hier is hij:  
de Vorst van Gods barmhartigheid.  
 
2. Niet langer drukt ons droefheid neer:  
wij vinden vreugde in de Heer. (2x)  
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,  
schept ons een dag vol zaligheid.  
 
3. Nu wijkt de zonde voor zijn licht.  
Ons leven wordt weer opgericht. (2x)  
Stem, mensen, met de eng’len in,  
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
melodie: Engelse traditional 
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Lukas 2, 16-20 ‘En zij vonden het kind…’ 

16En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in 
de kribbe. 17En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot 
hen gesproken was over dit kind. 18En allen, die ervan hoorden, 
verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 

19Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 

20En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij 
hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. 
 
 
Zingen: ‘Wij staan aan een kribbe’  (Away in a manger) 
 
1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,  
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:  
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.  
Wij groeten de toekomst gevat in dit kind. 
 

 
 
3. Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout  
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.  
Die is deze herder tot eerste tehuis,  
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
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melodie: W.J. Kirkpatrick 

 
Mattheus 2, 1-12 ‘Wijzen uit het Oosten’ 

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze 
vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 
Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 

5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het 
geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent 
zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een 
leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het 
geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de 
ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 
met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur 
mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om 
het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op 
weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij 
stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en 
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding 
voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 
boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in 
een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug 
moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
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Zingen: ‘Die eerste Kerst’ (The first Noel) 
 
1. Die eerste Kerst, in donkere nacht,  
verschoot het duister ongedacht.  
De hemel vulde zich met licht,  
en herders hoorden dit bericht: 
 

 
 
 
2. Zij keken op en zagen een ster,  
die scheen in het Oosten, fel en ver.  
De aarde baadde in zijn licht  
en zelfs bij dag bleef hij in zicht.  
ALLEN: Immanuel...  
 
3. En bij het licht van deze ster,  
verschenen wijzen van zo ver,  
om naar een vorst op zoek te gaan.  
Zij volgden de ster in zijn lichtende baan.  
ALLEN: Immanuel...  
 
4. De ster bleef langs de hemel gaan,  
maar kwam bij Bethlehem tot staan,  
verlichtte, helder als de dag,  
de plaats waar kleine Jezus lag.  
ALLEN: Immanuel... 
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melodie: Engelse traditional 

 
Johannes 1, 1-14 ‘Het licht scheen in de duisternis’  

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het 
Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij 
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem 
zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van 
het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 

10Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch 
kende de wereld Hem niet. 11Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie 
van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12Wie Hem wel ontvingen en 
in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God 
te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
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14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van 
genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van 
de enige Zoon van de Vader.  
 
Zingen: ‘Een kind dat als de zon verschijnt’   
 
1. Een kind, dat als de zon verschijnt  
en onze namen nieuw omlijnt,  
gunt onze ogen alle licht  
als glimlach van Gods aangezicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Waar nog de sluier van de angst  
en twijfel dicht rondom ons hangt,  
breekt hij in onze leegte in  
en geeft zichzelf als nieuwe zin 
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melodie: William Knapp 
 
 
Openbaring 12, 1-10 ‘De vrouw en de draak’  

1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed 
met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf 
sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar 
weeën en haar barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de hemel: 
een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke 
kop een kroon. 4Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de 
hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan 
die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze 
bevallen was. 5Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle 
volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk 
weggevoerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf vluchtte naar de 
woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 

7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de 
strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8maar 
werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 

9De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die 
duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met 
zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik een luide stem 
in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van 
onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. 
Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij 
onze God aanklaagde, is ten val gebracht.  
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Zingen: ‘Met hart en ziel’  
 
1. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God,  
verrukt om wat hij aan mij heeft gedaan.  
Hij bracht een keer in mijn geringe lot.  
Mijn faam zal door de generaties gaan. 
 

 
 
3. Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.  
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,  
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.  
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 
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melodie: Walter Greatorex 
 

- Slotgebed 
 
V: U danken wij voor Hem  
 die kwam om alle gerechtigheid te vervullen  
 en ons te hullen  
 in de zon van zijn liefde.  
 Het duister verdraagt niet  
 de warmte van de liefde.  
 Houd dan niet op  
 het licht onder ons te scheppen,  
 de dag uit te roepen  
 die alle spoken van de nacht verjaagt.  
 Doe ons leven  
 bij het licht van de stralen  
 van de Morgenster, Jezus Messias.  
Allen:  Amen.  
 

Toelichting bij de inzameling van de gaven 

1e collecte: KIA Haaksbergen  2e collecte: Orgelonderhoud 
(tijdens de viering)    (straks bij de uitgang) 
 
 
 

- Zegen 
 
V: Ga van hier in vrede  
 en ga met God:  
 Zegene en behoede u  
 de Ene, de Barmhartige,  
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 als de Vader die ons liefheeft,  
 als de Zoon die ons voorgaat,  
 als de Geest die ons aanvuurt.  
 
Zingen: ‘In de kille winter’ (In the bleak midwinter) 
 
1. In de kille winter  
ging de vrieskou rond,  
alles was bevroren,  
alles harde grond.  
Overal een sneeuwtapijt,  
sneeuwtapijt  
lang geleden  
in die wintertijd.  
 

2. Die geen hemel zelfs omvat  
en geen aarde draagt,  
- beiden zullen die vergaan  
als zijn Rijk straks daagt -  
In die kille winter  
was een stal genoeg,  
en volstond een kribbe  
die Hem droeg. 
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4. Heel het hemels leger  
vult de ruimte daar  
en een keur van engelen  
dromt er bij elkaar.  
Maar alleen zijn moeder,  
in serene rust,  
zij biedt Hem haar hulde  
met een kus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melodie: Gustav Holst 
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Festival van lezingen liederen (Kerst)  
teksten: Sytze de Vries  

op Engelse hymn-melodieën uit Het liefste lied van overzee 1 en 2  
bewerkingen: Dirk Zwart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE 

GEMEENTE HAAKSBERGEN-BUURSE WENST U 

ALLEN EEN GEZEGEND KERSTFEEST ! 


