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 zondag na Epifanie  

 

Dienst met Avondmaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bergrede  

 

Voorganger: ds. Bob Wijnbergen 

Organist: Marion Röber 

Violist: Kati Tenner 

Lector: Nynke van Genderen 



• VOORBEREIDING • 
 
Klokgelui 
 
Ontmoeting en 
Muziek bij aanvang – Sonate in b klein, Largo/ Allegro – Willem de Fesch 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Stilte, moment van inkeer  
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
 
allen gaan staan  
WIJ ZINGEN Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 – ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed  
 

V: De vrede van de Heer zij met u allen 
A: en zijn genade is met u! 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
A: Schepper van hemel en aarde,  
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
A: en niet loslaat wat zijn hand begon.  
A: Amen.  
 

GEBED         allen gaan zitten  
 
Gebed om de nood in de wereld  
 
V: ……… daarom bidden en zingen wij samen:  

 
 
WIJ ZINGEN: Psalm 146c: 1, 2, 5 en 7 – ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
  



• HET WOORD • 
 
Gebed  
 
Schriftlezing Oude Testament: Deuteronomium 30: 15 – 20  
 
WIJ ZINGEN Lied 316: 1, 2, 3 en 4 – Het woord dat u ten leven riep’ 
 
Schriftlezing uit het Evangelie van Matteüs 5: 17 – 26  
 
WIJ ZINGEN Lied 838: 1, 2 en 3 - ‘O grote God die liefde zijt’ 
 
Verkondiging  
 
Muzikaal moment – Gratioso – Willem de Fesch 
 
Voorbeden 

• DE TAFEL • 

 
Afkondigingen  
 
Toelichting bij de inzameling van de gaven door de diaken  
1e collecte: “Gevangenen”   2e collecte: Beeld, Geluid & Media 
 
 
 
 
 
MUZIEK BIJ HET INZAMELEN VAN DE GAVEN  

TAFELGEBED  

WIJ ZINGEN Lied 390: 1, 2, 3, 4, 5   - ‘Het brood in de aarde gevonden’ 

   v Vrede met u allen!  
a Vrede ook met u!  
v Wees er bij met uw hart!  
a De Heer heeft ons hart.  
v Laten wij danken de eeuwige God,  
a Hij is het waard onze dank te ontvangen!  

 
v U danken wij, God,  

……………………….. 



U zingen wij toe met al wat adem heeft  
in hemel en op aarde:  
 
WIJ ZINGEN Lied 404 b - ‘Heilig, heilig, heilig’ 
 
De instellingswoorden 
 
allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.  
 
Onthoud ons niet, goede God,  
……………………………… 
Dat die Geest ons aanspoort  
om te blijven bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt …................ 

 
Vredegroet  

v: Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u” 
    Laten we elkaar die vrede toewensen 
    - wij wensen elkaar de vrede van Christus -  

 
WIJ DELEN BROOD EN WIJN  

MUZIEK – Allegretto uit sonate in G-groot – Gabriel Pierné 

DANKGEBED  

 
• AFSLUITING EN ZEGEN • 

 
allen gaan staan  
WIJ ZINGEN Lied 416: 1, 2, 3 en 4 – ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 
Wegzending en Zegen  
 
Muziek voor het uitgaan – Giga – Willem de Fesch 
 
Na afloop van deze dienst is er, voor wie wil, koffie, thee en/of limonade in de 
Richtershof. U bent van harte welkom. 
Volgende week zondag 22 februari om 10:00 uur zal ds. Johan Meijer voorgaan in 
deze kerk. 


