
Verlangen naar licht en vrede 
 

 

Vesper 1 december 2024 

in het kleine kerkje van Buurse 

  



 

Wij zingen: Wij wachten op de koning, Lied 461 

 

2 Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 

3 Het vuur van onze vreugde, 

de gloed van ons gezang 

zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 

4 Wij wachten op de koning; 

zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 

wanneer Hij komt! 

 

  



Openingsvers: Heer, open mijn lippen.  

 

Verwachten - een benadering 

Gebed 

Wij zingen: Als alles duister is, lied 598 



 

Nederlands: Als alles duister is, 

    ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

                 vuur dat nooit meer dooft. ( wij herhalen dit een paar keer ) 

 

Uitzien naar - een benadering 

Wij zingen: Licht in onze ogen, lied 463 



 

2 Als der mensen trooster  

roepen wij U aan: 

noem de namelozen  

met een nieuwe naam! 

3 Herder wil behoeden, 

wie in’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal. 

4 Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

5 Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

Schriftlezing: Lucas 21: 25 - 31 



 

Wij zingen: Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn, lied 462 

 
 

2 Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

3 Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt 

4 Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 



 

Verlangen  - een benadering 

GEBEDEN  

STILTE 

Wij zingen: Een engel spreekt een meisje aan, lied 464 vers 3.4.5 

 

4 Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

5 Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon des mensen komen 

die de boom des levens is. 
 

 



 

Gezongen Zegenbede: 190 a De Heer schenke ons zijn zegen 

 


