Persbericht Stiltevieringen 2023

Stiltevieringen (vespers) ‘Op weg naar Pasen 2023’

Woensdag 1 maart 19:00 uur start een reeks stiltevieringen Tot Pasen is er elke woensdagavond van
19:00 — 19:25 uur zo’n viering. Elke stilteviering in een andere kerkgebouw in Haaksbergen, Usselo,
Twekkelo, Buurse (Kleine Kerkje) , Boekelo (Momentum) en nog een keer Haaksbergen.

Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur waarin stilte omlijst
wordt met gebed, Bijbellezing, muziek en zang.

Deze vieringen zijn afgestemd op grensgangers. ledereen is welkom: mensen geworteld in de één of
andere geloofsgemeenschap net zo goed als mensen zonder binding aan een (geloofs)traditie. We
bieden elkaar de ruimte om stil te worden en af te stemmen op de innerlijke stem. Op weg naar
Pasen is het een serie bezinningsmomenten waarin we ook de pijn van het leven aanraken en
hopelijk ook aan de heling daarvan bijdragen.

De stiltevieringen zijn op woensdagavond van 19:00 — 19:25 uur op verschillende locaties.

1 mrt in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. V. Heijdenstr 4, 19:00 uur

8 mrt in Usselo in de Protestantse Kerk, Haaksbergerstraat , 19:00 uur

15mrt in Twekkelo in de Johanneskerk, Twekkelerweg 110, 19:00 uur

22 mrt in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg 22,19:00 uur

29 mrt in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat 169, 19:00 uur

5 april in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. V. Heijdenstr 4., 19:00 uur

Aanschuiven bij de één of andere viering is net zo’'n goede mogelijkheid als de hele reeks meemaken.

De Stiltevieringen zijn een open en oecumenisch pop-up initiatief vanuit de Protestantse Gemeenten
Usselo en Haaksbergen-Buurse. Alle begin is moeilijk. Daarom beginnen we in klein verband hopend
dat volgende edities door meer geloofsgemeenschappen gedragen gaan worden.

Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen of neem contact op met dominee Wiebke
Heeren, Usselo of dominee Job Stein, Haaksbergen.



http://www.pkn-haaksbergen/




